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“Nu kies ik voor mezelf.”

“Ik schaam me niet, maar ik loop er niet 
mee te koop. Ik ben niet dom, maar ik 

kom tekort in bepaalde dingen.” 

“Hij is eigenlijk de eerste man die gewoon 
tegen mij zei ‘je bent goed zoals je bent’. 

Daardoor kan ik zijn wie ik ben.”

Schuchtere Zelfontplooiers hebben de zaakjes goed 
op orde. Zij hebben het eigen leven zo ingericht 
dat zij eigenlijk niet veel ‘last’ hebben van het 
feit dat lezen en schrijven lastig gaat. Er zit veel 
schaamte bij deze groep en een groot deel heeft hun 
laaggeletterdheid lang verborgen weten te houden 
voor anderen. 

Toch begint het te kriebelen om toch eens wat met 
taal te gaan doen wanneer er tijd en ruimte in hun 
leven ontstaat. De wil om beter te leren lezen en 
schrijven is er dus wel, maar pas op het moment dat 
zij daar zelf klaar voor zijn. 

“Ik liep er zo vaak tegenaan, maar tot die 
tijd had ik gewoon teveel aan mijn hoofd.” 

“Ik vind het leuk dat ik nu WhatsApp en 
Skype heb. Mochten mijn kinderen ver 
weg gaan, dan kan ik contact houden.” 

GEEF MIJ ZELFVERTROUWEN
DIT HOUDT MIJ TEGEN
Als ik geen rust en ruimte in mijn leven heb kan ik 
niet aan mijn vaardigheden werken. De timing moet 
dus juist zijn. Daarnaast is er schaamte en mijn eigen 
onzekerheid, ik durf niet zo goed.  

ZO TREK JE MIJN AANDACHT
Vraag mij niet direct het hemd van het lijf, maar 
geef mij het gevoel dat ik niet de enige ben met dit 
‘probleem’. Leg de focus op het beter kunnen van 
dagelijkse dingen - maak het klein. Een open huis 
waar ik ongedwongen binnen kan lopen past bij mij.

Deze persona is onderdeel van het 
project ‘Laaggeletterden in Beeld’. 

ZO VERLEID JE MIJ
Laat mij voorbeelden zien van wat ik allemaal nog 
meer zou kunnen en hoe ik er persoonlijk op vooruit 
kan gaan. Laat zien dat het mijn zelfvertrouwen een 
boost kan geven en dat het mijn onafhankelijkheid 
zal vergroten. 

“LATEN WE HET ER MAAR NIET TEVEEL OVER HEBBEN”

Toegankelijk
Open 
Vriendelijk
Peptalk
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DIT IS MIJN LEERSTIJL
Ik kies er zelf voor om te leren. Daarin sta ik overal 
voor open, want ik wil ook leren over het leven en de 
maatschappij; meer algemene kennis op doen. 
Maar het moet niet teveel in één keer zijn.

VERGROOT MIJN WERELD NEEM ME MEE EROP UITHEB GEDULD MET MIJ
DIT ZIJN MIJN VOORWAARDEN
Naast de taalles moet er voldoende tijd en ruimte zijn 
voor mijn privé- en werkleven. 

DIT IS MIJN DOEL
De dingen die ik doe, wil ik blijven doen. Maar ik 
wil mijn leven wat gemakkelijker maken. Als ik meer 
zelfvertrouwen heb in de dingen die ik doe, maakt 
dat mij zelfstandiger. Ik wil de wereld ontdekken en 
minder afhankelijk zijn van de mensen om me heen. 

“Ik droom ervan dat ik zelf papieren in 
kan vullen. Plaatsen op de borden van de 
trein begrijp. Geen hulp hoef te vragen 
en mensen niet meer geïrriteerd raken.”  

“Ik wil verder komen. Zelf kunnen 
inloggen en zelf bankafschriften zien.”

DIT MOTIVEERT MIIJ
Waardering van anderen is belangrijk voor mij. Ook 
raak ik gemotiveerd van medeleerlingen, steun van 
collega’s, trotse familieleden en aandacht van de 
docent(e). Als ik merk dat mijn eigen zelfvertrouwen 
groeit, motiveert me dat om nog meer te willen leren.

“In een groepje leren is leuk, omdat je 
dan nog een beetje kunt lachen samen.”

NU HAAK IK AF
Ik kan er niet goed tegen wanneer ik merk dat 
anderen ongeduldig worden. Daar raak ik erg 
onzeker van. Ook als het tempo te hoog ligt haak ik 
op een gegeven moment af. 

“Het gaat wel snel en je krijgt veel 
informatie in één keer. Het blijft niet 

hangen en dat vind ik moeilijk. Ik heb het 
idee dat ik achteraan blijf huppelen.” 

IDEEËN LES OP SCHOOL VAN 
DE KINDEREN
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VAARDIGHEDEN

LEREN MET 
COMPUTER 

GAMES

STADSAFARI: 
LEREN OVER DE STAD, 
REIZEN MET HET OV,

GELD PINNEN

“Ik heb voor het eerst alleen geld gestort 
bij de bank. Ik was erg zenuwachtig, 

maar het is goed gegaan.”

“Geschiedenis heb ik gemist vroeger, 
maar oudheden vind ik prachtig. Er zijn 
zoveel dingen die ik niet heb geleerd.”


