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TENT 

 

De broer en zus werden wakker, in de tent. Ze gingen eerst aankleden en toen ze klaar waren was 

ineens de moeder weg. Dus ze gingen zoeken in de tent en uit de tent. Maar ze konden haar niet vinden 

dus er was paniek. Ze wisten dat de moeder in het bos was omdat ze een briefje zagen liggen. Op het 

briefje stond: Hoi jongens, er is iets wat ik jullie moet vertellen, als je dit briefje leest: ik ben in het bos dus 

je weet waar ik ben. Dus ze maakten zich zo snel mogelijk klaar om te vertrekken naar het bos.  

 

Ze liepen naar het bos. Maar ze zagen dat het ging schemeren. Toen ze aankwamen maakten ze een 

kampvuur. Ze gingen slapen en toen het weer ochtend werd, gingen ze verder lopen. Maar ineens 

hoorden ze gehuil. Ze gingen kijken en ze zagen twee mensen. Ze waren ook zus en broer. Hoe gaat het, 

wat doen jullie hier? Wij zoeken ook onze ouders, zeiden de broer en zus. Misschien kunnen we 

samenwerken om onze ouders te vinden! Laten we hier ons kamp maken. Oke, dat is een goed idee. Ze 

gingen slapen. Een paar uur later waren ze weer wakker. Ze gingen weer verder met de reis.  

 

Ze kwamen aan op een plek waar ze liever niet kwamen. namelijk: bij een vulkaan en daar moesten ze in 

om hun vaders en moeder te vinden. Maar hoe, want we hebben nooit een pak dat bestand is tegen de 

hitte. Maar we kunnen er een maken toch zei zus. Ja maar hoe vroeg de broer. Met magma! Oke, laten 

we aan de slag gaan. Jij maakt een lava-bestendige emmer zei de broer.  Jij helpt hem oke, zei zus. En 

wij gaan het pak maken oke. Lets go! Een paar uur later waren ze klaar met vier pakken, maar eerst 

gingen ze slapen. De volgende dag was aangebroken, de pakken waren aan, ze waren klaar om de 

vulkaan in te gaan. Toen gingen ze de vulkaan in. Het verliep goed totdat de zuurstof leeg was…….. 

 

Ze waren aan het zoeken zoeken zoeken naar een uitweg. Door te voelen aan de muur vonden ze een 

gang die leidde naar een grot. Ze hadden heel veel geluk dat ze er waren. Net op tijd in hun laatste 

adem! gelukkig hebben ze het net aan gered. Maar ze hadden nog een probleem, want in de grot was het 

donker en ze hadden geen lantaren voor licht. Maar alleen nog vasthoudt voor een kampvuur. Ze liepen 

door en op een gegeven moment waren ze bij de kern. Ze moesten wachten tot het avond was want dan 

zijn de bewakers niet wakker.  een paar uur later.Toen de bewakers aan het slapen waren, gingen ze 

naar binnen er waren allemaal cellen en toen schrokken ze. De broer en zus zagen hun vader en moeder 

en de anderen zagen ook hun moeder. Maar ze hadden een pasje nodig om hun te bevrijden. En ze 

zagen het pasje maar hij zat in de broekzak van de bewaker. en die was wel wakker, dus ze maakten een 

plan. Het plan was: de ene leidt de bewaker af en dan pakt de andere het pasje. oke lets go! 

 

De ene liet de bewaker af door zich te laten zien en de bewaker rende achter de jongen aan. Het meisje 

rende dicht achter de bewaker en pakte het pasje. Toen ze het pasje had stond ze meten stil. Het lukten! 

dus ze hadden het pasje en ze haalden hun vader en moeder op en toen ze buiten waren, hadden ze nog 

een probleem. Ze hebben geen 7 pakken de om uit de vulkaan te komen. Dus de vier kinderen gingen 

naar boven om nog 3 pakken te maken en toen gingen ze naar beneden om de pakken te geven. De 

ouders trokken de pakken aan en zeiden dat ze blij waren om de kinderen te zien. Toen ze de pakken 

aan hadden konden ze naar boven. En toen ze boven waren was iedereen blij. want ze kwamen allemaal 

veilig thuis. en konden weer gelukkig leven.  
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